
Ora beleeft de Erlebnisweg 
 

 

De Erlebnisweg is een klettersteig (via ferrata) voor families in de Saas-Vallei in Wallis, 

Zwitserland. Deze weg is dus ook duidelijk geschikt voor kinderen. Je kan hier met het gezin 

een aangename dag doorbrengen op voorwaarde dat je zeker bent van je pas en geen 

hoogtevrees hebt. Je krijgt in ieder geval een fantastisch uitzicht op Saas Almagell en op een 

bergwereld met meerdere toppen boven de 4000 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wordt een uitdaging voor Ora. 

 

Volgens de camping-uitbater hebben al vele bezoekers van de camping het geprobeerd om 

hun hond mee te nemen, maar nog niemand was er in gelukt om de volledige tocht uit te doen. 

Steeds moest men op een gegeven moment terugkeren. Ofwel is het te steil, ofwel is er een 

trap, maar vooral de hangbrug zou een probleem zijn... Deze beweegt zachtjes heen en weer 

over een ravijn van enkele honderden meter diep... 

 

 

Waarom moet hij dat nu 

zeggen... dat is toch olie 

op het vuur gooien? Een 

regelrechte uitdaging! 

Ook al staat er in het 

begin van de weg 'für 

Hunde nicht geeignet'. 

 

 

 

 

 

Zullen we? 



 

 

 

 

 

"Ora, gaan we de Erlebnisweg doen?" Natuurlijk! 

Enfin de volgende dag is het zover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine ladder tamelijk in het begin 

van de tocht is voor Ora geen probleem. 

Ik help haar wel even als ze met haar 

voorpoten al omhoog tegen de rots naast 

de ladder gaat staan. Een duwtje onder 

haar bips en daar gaat ze. Fier als een 

gieter vervolgt ze het smalle bergpaadje 

naast de diepe afgrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De Erlebenisweg bestaat uit een aantal 

trapjes, ladders en twee uitdagende 

hangbruggen van 60 m en 45 m. Hij is op 

de meest gevaarlijke plaatsen gezekerd en 

zelfs afgeschermd door draad. Een hoge 

populariteit en de gemakkelijke 

toegankelijkheid zorgen soms voor grote 

drukte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog wat verder is het wat hoger klimmen. 

Ik ga even voorop en help daarna Ora naar 

boven. Ze zet haar poten tegen de steile 

wand en met het touw aan haar gordel 

help ik ze wat mee in de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nu komt de lange hangbrug. Het ziet er 

beter uit dan voorspeld. Echt bengelen doet 

ze niet... Eerst hou ik Ora even aan het 

touw. Dan loopt ze los. Ze maakt er geen 

probleem van en met een vaste tred 

overwint ze meter na meter de 

ijzingwekkende diepte langs weerskanten 

van de smalle loopplank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora op de hangbrug. 



 

 

 

 

 

 

Voor de bergsporter op weg 

naar de Almagellerhut kan het 

een aangename afwisseling zijn 

om via deze weg te gaan. Een 

avontuurlijke wandelaar kan de 

Erlebnisweg ook als 

zelfstandige tocht doen. 

Alhoewel hij goed te doen is 

met kinderen raden we de tocht 

bij nat weer toch af. 

 

Je kan met de auto de 230 

hoogtemeters van Saas 

Almagell naar Furggstalden 

rijden, waar een heel kleine 

parking is. Beter kan je de 

wandelweg rond de 

Almagellerhorn gebruiken 

ofwel de zetellift naar 

Furggstalden. Niet ver weg 

begint dan de Erlebnisweg. Tot 

Mittli Flue is er een 

hoogteverschil van 100 m.  

 

Op het einde van de 

Erlebnisweg kan je je tocht 

verder zetten naar 

Berggasthaus Almagelleralp 

(nog 200 hoogtemeters) of naar de Almagellerhütte of naar Kreuzboden. Je kan ook afdalen 

naar Saas-Almagell. Wij doen de Erlebnisweg heen en weer, terug naar het beginpunt.  

 

 

 

 

 

De volledige fotoreeks vind je op www.berglucht.be.  

rechtstreeks: Fotoreeks Erlebnisweg 

 

Jo De Smedt 

 

http://www.berglucht.be/
http://fotoalbum.seniorennet.be/jodesmedt/erlebnisweg_saas/galerij_alle_fotos

